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Protestantse Gemeente

Maas-Heuvelland

Nieuwsbrief 10 april 2026

Sint Jan Maastricht

De zondagsvieringen

Op deze zondag is er aandacht voor de ontmoetingen van de Opgestane Heer met zijn

leerlingen.

Jezus begroet zijn leerlingen met 'vrede zij jullie'. Hoe betekenisvol is die groet? En
kunnen wij dat ook meemaken? Thomas eerst niet, later wel. Thomas is een boeiend
figuur. Hij is niet meegaand, maar ook niet halsstarrig. Ik heb wel een zwak voor

Thomas.

Tot zondag, ds. Wim Scheltens

Voorganger: Ds. Wim Scheltens Zondag 12 april om 10.00 uur
Organist: Klaas Remerie Sint Jan
Gemeentelid van dienst: Elly de Haan-Verduyn Vrijthof 24 Maastricht
Lector: Cor Spreeuwenberg Via Kerkomroep

Kindernevendienst:

Marianne Vermeiden

Hervormde kerk Vaals

Voorganger:

Organist:

Gemeentelid van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. Richard Vervoorn
Christoph Brauers
Arie Koster

Martine Bakker

Zondag 12 april om 10.00 uur
Hervormde kerk

Kerkstraat 47 Vaals

Via Kerkomroep

Kloosterkerk Valkenburg

Voorganger:
Muziek:
Gemeentelid van dienst:

Mevr. Rianne Siebenga
Stef Grit
Marieke Mourik-de Goede

Zondag 12 april om 10.00 uur
Kloosterkerk

Oosterweg 1 Valkenburg

Via Kerkomroep

Uit de diaconie

Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is en samen
te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede!

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor
Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam.

Het Diaconaal Centrum Pauluskerk komt op voor alle mensen in Rotterdam en omgeving
die het zonder hulp niet redden: dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met
psychiatrische problemen, mensen zonder geldige verblijfspapieren, zonder betaald werk,
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jongeren zonder gevoel voor richting in hun bestaan en kwetsbare ouderen.
Uitgangspunt voor de Pauluskerk is het belang en het ‘perspectief op beter’ van deze
mensen. En dus is ieder mens onvoorwaardelijk welkom. Zij *helpen waar geen andere
helper is’ en zijn daarmee voor veel mensen een noodverband. Zo nodig verwijzen ze
door naar hulp- en zorgorganisaties en andere instellingen in Rotterdam of elders.

Door de haperende economie, zware
bezuinigingen op de maatschappelijke opvang,
sociale zekerheid en gezondheidszorg en een
steeds strenger vreemdelingen- en asielbeleid is
het voor veel van onze bezoekers steeds
moeilijker geworden zich in onze maatschappij
staande te houden. Zonder hulp is het voor hen
nauwelijks mogelijk het tij te keren. Juist voor hén
willen we er zijn. En via onze activiteiten willen we
hen als het even kan weer nieuw perspectief
bieden.

Het is duidelijk dat financiéle hulp zeer welkom is
om genoemde mensen te kunnen blijven helpen!

De collecte wordt dan ook van harte aanbevolen.
Namens de diaconie,
Marije Bijleveld

NB: U kunt uw collecte ook overmaken naar de bankrekening van
Diaconie Prot. Gem. Maas-Heuvelland te Maastricht

NL79 RABO 0152 12 93 59.

Het bankrekeningnummer staat ook vermeld op de liturgie.

Collecte voor het werk in de gemeente

De kerkelijke collecte is deze week bestemd voor Kerk en Eredienst.
Namens het College van Kerkrentmeesters, Evelijn de Jong.

U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening

NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland
onder vermelding van het doel van uw gift.

Onderweg - ontmoeten, bezinnen en andere activiteiten

Twee terugblikken:

Podium St Jan - 29 maart 2026 - Music for a while

Dat zingen in een kerk echt een feest kan zijn, bewees het Belmondo Trio, bestaande uit
drie vriendinnen van een middelbare school in Wageningen die alle drie naar het
conservatorium gingen. Twee werden er sopraan; één pianiste. Inmiddels zijn ze wat
jaartjes ouder maar nog steeds even enthousiast, dynamisch en hoogstaand muzikaal.



Ze openden met Purcell’s ‘Sound the trumpet’, en dat zette meteen de toon, gevolgd
door meerdere liefdesliederen en liederen uit opera’s. Niks saai en melodramatisch maar
vrolijk, verleidelijk (zeker ook naar de heren in het publiek, hé Willem?) en steeds
verrassend. Het publiek was dan ook zeer enthousiast. Het Podium St Jan heeft zich weer
op de kaart gezet. Heeft u een idee voor een volgende keer, geef het door aan Nelleke
via nellekedekruik@gmail.com.

Student Easter Service - 1 april 2026 in de St Jan

Studenten in Maastricht hebben naast allerlei gezelligheidsverenigingen, twee
organisaties waar ze terecht kunnen voor rust, ruimte en (geestelijke) begeleiding. Dat
zijn InnBetween en THUIS. InnBetween typeert zich als een ‘community of care’ en
THUIS wil een *home away from home’ bieden aan studenten. De PKN en de PGMH zijn
mede-sponsoren van InnBetween. Petra Kérmendy is hun pastor; helaas is zij momenteel
voor langere tijd afwezig. Joseph Hofmann van THUIS neemt een deel van haar taken
over. En met hem is dan ook momenteel de meest intensieve samenwerking. Dit heeft
geresulteerd in een ‘jaarplan 2026’ met allerlei activiteiten die we samen oppakken. Zo
organiseren we voortaan samen de Silent Sunday Reading in de St Jan op de laatste
zondagen van de maanden april tot en met oktober tussen 13.00-15.00uur. Daarover
later meer.

Wat we ook samen doen zijn vier vieringen per jaar, specifiek gericht op (internationale)
studenten maar open voor iedereen: aan het begin van het academisch jaar, met Kerst,
met Pasen en aan het eind van het academisch jaar. Deze vieringen zijn tweetalig -
Nederlands en Engels - en worden verzorgd en gedragen door studenten en hun
‘pastors’.



Hun aanpak is heel inclusief en interactief:
iedereen kan meedoen en naast korte
overwegingen is er ruimte voor muziek, reflectie,
gebed, en creativiteit rond thema’s. Dit keer
waren dat Nederigheid (Humility), Verdriet
(Grief), Hoop (Hope) en Verrijzenis (Resurrection
& New Life). Het is niet alleen fijn om erbij te zijn,
maar ook zeer inspirerend om te zien hoe je een
liturgie ook kunt vormgeven. Ferdinand was al
even enthousiast als Willem en ik; we zullen er
dus vast en zeker sporen van gaan terugvinden in
onze vieringen.

Emilie Hilbers, scriba

Connect Zaterdag 11 april 20.00uur 't Gulper Hoes, Gulpen

Een paar weken geleden al aangekondigd: Zaterdag 10 april komt Jurjen van
Houwelingen naar 't Gulper Hoes. Hij is de schrijver van het boek ‘Als je het even niet
meer ziet’ waarin hij beschrijft dat hij als succesvol ondernemer bijna blind raakt en hij
afscheid moet nemen van zijn bedrijf. Ook zijn relatie loopt op de klippen. Hoe geef je
het leven dan opnieuw vorm? En waar haal je de hoop en moed vandaan om het vol te
houden? Jurjen komt speciaal voor deze avond uit Amsterdam. Van harte welkom!
Informatie: Rianne Delamboy-de Winde E. rianne.delamboy@gmail.com

Voorstelling ‘Lieve Hemel’ met Joris Linssen, 14 april
Na het succes van In Gods naam met Bas Ragas komt Nachtzon Media in samenwerking
met de Protestantse Kerk in Nederland met een nieuwe muzikale voorstelling.

In “Lieve Hemel” duikt presentator en zanger Joris Linssen in het eeuwenoude
Bijbelverhaal van Ruth op zoek naar inspiratie voor het leven nu. Een ontroerende en
eigentijdse zoektocht in een wereld die razendsnel verandert en waar mensen elkaar
soms uit het oog verliezen.

De directe aanleiding voor de theatershow ontstond toen Linssen toevallig binnenstapte
bij het Kerkasiel in Kampen, waar de familie Babayants al maandenlang bescherming
vindt in een kerk. De veerkracht van de familie en de betrokkenheid van de vrijwilligers
raken Joris diep. Hun ervaringen echoén de kern van het verhaal van Ruth: loslaten,
moed vinden en hoop zoeken én de vraag wie er welkom is. Uit die ontmoeting ontstond
de centrale vraag die door de hele voorstelling heen klinkt: Is er nog plek onder de
hemel voor iedereen?

Informatie en kortingscode bij Nelleke de Kruik E. nellekedekruik@gmail.com

Drielandendag 2026

De tweejaarlijkse Drielandendag is dit jaar in Belgié en wel in Kelmis.
U bent allen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de flyer ziet u het programma.

Namens de Euregionale Werkgroep Elly de Haan - Verduyn

Activiteitenmarkt Startzondag: zondag 6 september 10.00uur 't Gulper Hoes Gulpen
De Werkgroep Communicatie organiseert een feestelijke en interessante markt tijdens de
Startzondag. We vieren en we eten en drinken. Daarnaast willen we laten zien dat we
een levende en zeer actieve gemeente zijn en geven alle activiteitengroepen, alle werk-
en alle taakgroepen de gelegenheid om te laten zien en horen wat zij doen. We doen al
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zoveel maar wat doen we eigenlijk allemaal? Nou, die vraag gaat beantwoord worden!
Het wordt vooral een groot feest @

Alle groepen krijgen de komende week de uitnodiging om zich hier op voor te bereiden.
Voor u allen alvast deze aankondiging om in de agenda te zetten: 6 september vanaf
10.00uur.

Tot dan!

Werkgroep Communicatie.

Vanuit Klooster Wittem:

Afzonderlijke lezingen: 16 april, 30 april, 7 mei; 19.30uur - 20.30uur vrije gave.

Drie lezingen door Jos Simons, vrijwilliger van Klooster Wittem, over personen die ons
ook nu nog steeds iets te zeggen hebben. Wat kunnen we van hen leren?

Op 16 april is er een lezing over Titus Brandsma op 30 april over Edith Stein en op 7 mei
volgt er een over Dietrich Bonhoeffer. De drie lezingen kunnen los van elkaar worden
gevolgd.

Omzien naar elkaar

Functioneel Neurologische Stoornis (FNS)

Sinds een paar jaar ben ik weer zo nu en dan dirigent van een projectkoor of als
zangeres in de vieringen. Zo ook bij de afgelopen Paasvieringen in de St Jan. Het is
sommigen opgevallen dat ik dan ineens vertrek en moeizaam beweeg of zelfs
ondersteuning nodig heb. Dat wil ik graag toelichten om eventuele zorgen weg te nemen.

Ik heb een Functioneel Neurologische Stoornis, een aandoening van het zenuwstelsel
zonder dat daar schade aan is te zien. De aansturing en informatieverwerking is ergens
verstoord waardoor de functie(s) van iets in het lichaam niet goed werkt(en). Het is een
aandoening die heel veel verschillende symptomen kan hebben. In mijn geval gaat het
om aanvallen die meestal een paar minuten duren en met spasmes, tremors en
verkrampingen gepaard gaan. Niet leuk om te zien (of te ervaren) maar niet gevaarlijk.

Wat te doen en te laten

Wanneer ik zo’n aanval heb, heb ik rust nodig en zo min mogelijk prikkels. In de St Jan is
de Torenkamer dan de meest rustige ruimte. Omdat ik door die verkrampingen en
spasmes moeizaam kan lopen, kan ik wat ondersteuning gebruiken om daar naar toe te
komen. Ik gebruik geen medicatie en, alsjeblieft, roep niet om een ambulance want dat
geeft zoveel meer prikkels dat ik alleen maar langer in de aanval blijf. Stel me gesloten
vragen waar ik ja of nee op kan antwoorden: ik hoor en begrijp alles maar kan moeilijk
reageren.

Om prikkels zo goed mogelijk te kunnen verwerken, helpt het om ze te kunnen
verwachten. Dus een voor mij nieuwe situatie probeer ik zo goed mogelijk voor te
bereiden: wat kan ik verwachten, wat zal ik zien en horen, waar moet ik zijn of naar toe.
Dat soort dingen. Mijn nadruk daarop kan soms zeurderig of drammerig over komen, kan
ik me voorstellen. Maar ik heb die duidelijkheid nodig en ik hoop met deze uitleg dat u
begrip hiervoor heeft.

Een aanval kost heel erg veel energie en daarna ben ik erg slap en moe.
Het enige ‘medicijn’ dat mij dan helpt is cafeine, dus een kop stevige koffie is geweldig @

#FNSmaand
FNS is nog niet erg bekend maar is wel de tweede aandoening waarmee patiénten bij een
poli neurologie aankloppen. Ik ben erg actief in het nog te kleine wereldje van FNS.



April is FNS Maand: een campagnemaand om de kennis van en over FNS te verspreiden.
Als u mij volgt op de sociale media, heeft u de afgelopen weken heel wat berichten van
mij hierover voorbij zien komen. U kunt mij en al die andere patiénten en hun naasten
helpen door #FNSmaand te delen en mijn berichten te liken of zelfs te delen.

Wilt u meer informatie over deze aandoening?
Neem gerust contact met mij op via e-mail:
zelfregiegroepfns@kpnmail.nl

of bel 06-150 150 40

Informatie over FNS en het programma van de
campagnemaand is hier te vinden:
www.FNSnederland.nl.

Ik ben dankbaar voor alle steun, begrip en hulp die ik van
zovelen van u heb ontvangen! Er mogen zijn inclusief een
aandoening, is een godsgeschenk!

Helma Bannink

Van de dominee

26 april St. Jan: Koffie, kerk, croissant viering

Een aantal jaren geleden heb ik samen met de PKN Bergeijk-Eersel een viering
ontwikkeld waarvan ik er bij toeval achter kwam dat de vorm ook al binnen de Franse
protestantse kerk bestond, vandaar ook de naam. (In het Frans is het culte, café
croissant.)

Het doel van de vereenvoudigde liturgie is tweeledig: enerzijds een meer laagdrempelige
viering aanbieden waar ook mensen 'van buiten' makkelijk aan kunnen haken. Anderzijds
staan verhalen van mensen centraal. In het Frans zijn dat de 'temoignages', in NL
vertaald getuigenissen: het zijn (levens)verhalen van mensen waar zij iets van hun
overtuiging/geloof/leven delen.

Voor de viering van 26 april zou ik dat in het kader willen zetten van het verhaal van de
Barmhartige Samaritaan en dan vooral in de uitleg die Samuel Wells, een anglicaans
priester aan het verhaal geeft. Hij stelt dat we met deze gelijkenis van Jezus altijd de
vraag stellen wie er een hand uitsteekt naar de neergeslagen man: wie is nu eigenlijk de
naaste van de man? Wells kiest voor een andere insteek. Op de vraag wie wij zijn in het
verhaal zegt hij: wij zijn de neergeslagen man, die opgeraapt wordt door een mens
waarvan hij de hulp niet wil accepteren. Ik vind dat een spannende uitleg: het gaat er
niet om wie wij redden, maar door wie wij zelf gered worden. In het kader van zijn visie
gaan we luisteren naar de verhalen van Margo van Haeringen en Lisanne Waelauruw.
Beiden zijn betrokken bij het werk van het Leger des Heils. Volgende week meer
informatie over de opzet van de viering...

Terugblik Stille Week.

Het was een intensieve en bijzondere week, de dagen voor Pasen. Voor mijzelf was het
een reis langs verschillende plekken in onze gemeente. Op dinsdag de laatste
vespermaaltijd in het Trefpunt, met een mooi gesprek aan tafel. Op woensdagavond in
de St. Jan de Paasviering voor studenten samen met Thuis en InnBetween. Een veertigtal
studenten luisterden naar thema’s rondom hoop, rouw, opstanding etc. Daarna kon er op
verschillende plekken in de kerk iets met dat thema worden gedaan. Bij ‘rouw’ kon er
bijvoorbeeld een brief worden geschreven aan een dierbare die is overleden. Een
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indrukwekkende bijeenkomst, in vorm, stilte, maar vooral: in toewijding. En wat draagt
de ruimte dan bij aan de sfeer!

Op Witte Donderdag wachtte ons een kruisvormige wit gedekte tafel in de Kloosterkerk,
sereen en verzorgd. We zaten er in een kring omheen, herdachten en vierden de
Maaltijd, zoals Jezus die ooit met zijn leerlingen vierde.

Op Goede Vrijdag liepen we
met 25 mensen van Wahlwiller
naar Vaals, de eerste Goede
Vrijdagwandeling, die zomaar
het begin van een traditie zou
kunnen zijn.

Daarna werden we hartelijk
ontvangen in de Oude Pastorie
waar een maaltijd wachtte.

Om 19.30 vierden we in de Hervormde kerk de Goede Vrijdagviering: lezingen,
afgewisselde met liederen en het geluid van klankschalen. Hoe donker het wordt, laat er
één licht blijven branden. En mochten we niet meer weten hoe verder, laat er één mens
zijn die naast ons staat, ons aanspreekt en hoop en moed geeft. We bliezen onze eigen
kaarsen uit en lieten de Paaskaars branden.

Op zondagochtend begonnen we de viering op de begraafplaats achter ‘t Gulper Hoes. Op
deze dagen weet je nooit precies hoeveel mensen je kunt verwachten. Veel dus. Nadat
we onder begeleiding van accordeon de kerk binnen kwamen, mochten we Noah, de zoon
van Iris te Boome en Shalton Silé dopen. Het werd een feestelijke dienst.

Kerk met toekomst (1)

Zaterdag 9 mei: Samen vieren

Eerste regionale ontmoetingsdag van de Protestantse Kerken Limburg-Zuid

De Protestantse kerken regio Limburg-Zuid organiseren op zaterdag 9 mei hun eerste
regionale ontmoetingsdag in 't Gulper Hoes.

De dag zal in het teken staan van ‘Samen vieren’. Er valt veel te vieren in het leven:
verjaardagen, huwelijken, feesten als Pasen en Pinksteren. En ook op de minder vrolijke
momenten komen we graag samen. Vieringen zijn dan momenten van troost en hoop.
Deze dag onderzoeken we hoe we dat doen binnen de wekelijkse liturgie en onze
diensten, maar ook daarbuiten. Gastspreker in de ochtend is René Haustermans, hij zal
ons meenemen naar de achtergronden van de rituelen in onze samenleving. Hoe staan
we stil bij feesten als Kerst en Pasen, maar ook: wat is eigenlijk de achtergrond van een
feest als carnaval? Vandaaruit leggen we een verbinding naar de vieringen in onze
kerken. Na deze verkenning van wat ‘vieren’ allemaal inhoudt, zijn er 's middags
workshops, vingeroefeningen om te ontdekken wat er allemaal kan.

Meer informatie op de folder, die komende zondag in de kerken zal worden uitgereikt of
op de website.

Ferdinand Borger
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Vanuit de Kerkenraad

Allereerst onze grote dank aan ieder die onze Paasdiensten tot echte vieringen heeft
gemaakt. In zowel het Heuvelland als in Maastricht werden het triduim en Pasen
gevierd, met momenten van verstilling, verwachting, hoop en vreugde. Een bijzonder
moment van verstilling ondervond ik persoonlijk op Goede Vrijdag in Vaals, waar we - na
een door velen gemaakte stevige wandeling van Wahlwiller naar Vaals - heerlijk samen
aten en daarna in een kring zongen en baden ... de stilte in. Al die lichtende en dan
dovende kaarslichtjes maakten het extra indrukwekkend. Op Paasmorgen kwamen we
met velen bijeen in Gulpen (180 mensen) en in Maastricht (102 mensen). In Gulpen
werd Noah Sillé gedoopt: een bijzonder moment. In de St Jan zong een projectkoor o.l.v.
Helma Bannink, en zongen we samen vrolijk en uptempo prachtige Paasliederen. Het
werd echt een vrolijk Pasen.

De op zich vrij zakelijke vergaderingen van de Kerkenraad beginnen we tegenwoordig
met een moment van reflectie en (geloofs)gesprek. Tijdens de laatste vergadering
spraken we aan de hand van een tekst van Dorothee Sdélle over het belang van een meer
activistische kerk in de maatschappij. De kerk mag niet zwijgen als we onrecht zien,
maar moet haar stem laten horen. Maar wat doet de PKN bijvoorbeeld als het gaat om
Palestina, wat doen wij als gemeente en als gemeentelid? We stonden met name stil bij
onze individuele rol: een betere wereld begint immers bij je zelf. Maar het leidde ook tot
een gesprek over de uitstraling en de kracht van de kerk. Wat is de waarde van onze
tradities, hoe maken we ons handelen zichtbaar, waar zijn we trots op en hoe uiten we
dat naar de (jonge) mensen om ons heen? In kranten, op radio en tv was sprake van
tientallen jongeren die zich met Pasen hebben laten dopen in rooms-katholieke kerken.
Die jongeren zijn op zoek naar ‘iets hogers’, iets meer’, spiritualiteit en zingeving en naar
een ‘eeuwenoude bron van normen en waarden’. Activisme en een religie als
eeuwenoude bron blijken beide nog even actueel te zijn.

In de vergadering spraken we verder over een aantal organisatorische aanpassingen
die wellicht op termijn nodig zijn. We merken keer op keer hoe weinig belangstelling er is
voor bestuurlijke en meer structurele taken, zeker in het Heuvelland, terwijl tegelijkertijd
100+ vrijwilligers onze gemeente laten floreren. Wat betekent dat voor de betrokkenheid
van gemeenteleden, onze organisatiestructuur en onze financién?

Willem Ginjaar maakte een ‘praatplaat’ waarin een aantal wezenlijke onderwerpen zoals
liturgie, vorming en toerusting, jeugd en jongeren, oecumene, pastoraat en
communicatie in de kernen hun uitwerking zouden krijgen met een verankering in de
Kerkenraad. Mocht je daar ideeén over hebben, laat het gerust weten aan een van de
Kerkenraadsleden: Willem, Emilie, Ferdinand, Marije, Martine, Marieke, Lianne, Evelijn of
Baukje.

Op zaterdag 9 mei vindt de eerste regionale dag over liturgie plaats in Gulpen; u
ontvangt hiervoor een uitnodiging van Ferdinand Borger. Dit zal voor ons als gemeente
ook het startschot zijn voor een gezamenlijk gesprek over liturgie. Hoe willen wij kerkzijn
in de toekomst, hoe willen wij vieren? Het Rooster Vieringen 2027 (voorheen
Preekrooster) is daar ook van afhankelijk. Normaliter was dat nu al in opzet gereed maar
daar werken we dus nog aan.

Tot slot lazen we met belangstelling het rapport van de Vertrouwenspersonen over
2024/2025. Een interessant voorstel dat ze daarin doen betreft de organisatie van een
omstanderstraining: wat doe je als je merkt dat een ander (bijv. een gemeentelid)
onheus wordt bejegend? Best een lastig maar ook actueel onderwerp en de Kerkenraad is
dan ook blij met dit voorstel.

Op donderdag 23 april is alweer het volgende overleg van de Kerkenraad. Te gast
zijn dan ds. Marco Luijk, classispredikant, en Erik Verwoerd, adviseur van de PKN. De
vraag die voorligt is wat we NU moeten doen om over - laten we zeggen - 7 jaar nog



samen te kunnen vieren. Het zal gaan over ambities, toekomstperspectief en acties nu,
maar ook over financién en projectgelden. Daarna zetten we het gesprek over de
financién nog even voort met een eerste bespreking van de jaarrekeningen 2025 van het
College van Diakenen en van het College van Kerkrentmeesters. Hoe hebben we in het
afgelopen jaar onze middelen ingezet?

De vergadering van de Kerkenraad vindt plaats in het Gulper Hoes en begint op 19.45
uur. Mocht u erbij willen zijn, meldt u dan even aan bij Emilie Hilbers via
scriba@maasheuvelland.nl. Ik stuur u dan de agenda toe.

Van 10-17 april ben ik afwezig maar daarna zal ik reageren.
Emilie Hilbers, Scriba

Vanuit de kern Heuvelland

Expositie Jacobine Mannak

Jacobine Mannak tekent en schildert graag
landschappen met een grote interesse voor het
Limburgs landschap. Seizoenen, velden, beken en
wolken vangt zij in aquarel, pastel, acryl, olie en
inkt. Van 24 april tot en met 26 juni kunt u een
selectie van schilderijen en tekeningen bekijken in
de bibliotheek van Vaals.

U bent ook welkom voor de Vernissage (opening van de expositie) op vrijdag 24 april om
15.00uur.
Meer informatie: www.jacobineskunst.nl/nieuws

Vanuit de Groene Kerken

Groene bloemen!

Een bos bloemen in huis! Het maakt alles meteen een stuk vrolijker.

Gelukkig groeit er intussen al weer heel wat in de natuur en valt er in het wild of in onze
tuinen al weer heel wat te plukken. Gifvrij. Want zoals we intussen allemaal weten is dat
prachtige boeket uit de winkel vaak een giftige aankoop. Alhoewel! Steeds meer
aanbieders gaan de groene kant op. Steeds meer telers zoeken naar gifvrije manieren.
Maar hoe weet je of die winkel bij jou in het dorp daaraan meedoet?

Er is een website: de barometer duurzame bloemen. Het is een onafhankelijk keurmerk
waarmee bloemisten kunnen aantonen dat zij duurzaam ondernemen. De bloemisten
kunnen een gouden, zilveren of bronzen certificaat ontvangen, afhankelijk van het aantal
punten dat zij halen. De eisen gaan in op zes thema’s: duurzaam assortiment /
afvalscheiding en verpakking / duurzame energie en besparing / milieuvriendelijke
schoonmaak / transport en bezorging / zorg voor medewerkers.

Op de website kun je vervolgens de bloemist vinden met een gouden certificaat. In
Maastricht zijn dat bijvoorbeeld: de Rozengaard, Kicken en 't Boerderijke.

Ga op zoek en dan wordt het dubbelop genieten van die bloemen in huis!

Nelleke de Kruik / Groene Kerkenwerkgroep



http://www.jacobineskunst.nl/

Agenda

Zaterdag 11 april
- Connect 20.00uur 't Gulper Hoes Gulpen

Maandag 13 april
- Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, 't Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen

Dinsdag 14 april
- Ontmoetingsochtend in 't Trefpunt, Aureliushof Maastricht van 10.00-12.00
informatie Jetty Vels (jetty.vels @ ziggo.nl of tel. 06 25 36 16 91).

- Inloop De Herberg 12.00uur Penatenhof 101 Maastricht. Informatie hier.

- Soepcafé Valkenburg: 12.30 -14.00 uur Kloosterkerk Valkenburg

Donderdag 16 april
- Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, 't Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen

- Huiskamer van Valkenburg van 14.00 tot 16.30 uur in de Kloosterkerk.
Contactpersoon Lies Oost (liesgretha @ live.nl - 043-3647242).

Vrijdag 17 april
- Kloosterkoffie 14.00uur Kloosterkerk Valkenburg
Save The Date

Vrijdag 24 april
- Ouderenviering 15.00uur 't Trefpunt Maastricht

Zondag 26 april
- Koffie, kerk, croissantviering 10.00uur St Jan Maastricht

Zaterdag 9 mei
- Samen vieren 9.30-16.30uur 't Gulper Hoes Gulpen

Volg ons:
m Linked In o Facebook @ Instagram

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief

Deze kunt u sturen naar de redactie:nieuwsbrief@maasheuvelland.nl
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